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Beste Krekkers 
en Krekkerinnen,

Wat een Lanceringsavond 
was het afgelopen 5 novem-
ber 2022. Om 23.11 uur 
werd ik, ‘Prins Frank d’n 
Twedde’, gelanceerd uit de 
‘Geitenstal’ in het nieuwe 
Overasseltse skigebied.

Wat een opluchting was dat 
voor mij na anderhalf jaar 
wachten totdat ex-Prins 
Robert eindelijk eens zou 
stoppen. Het leek er bijna 
op alsof hij helemaal niet m e e r 
wilde stoppen……sterker nog hij 
kwam gewoon weer terug als 
nieuweling in ‘het klasje’, dus in de 
Raad van Elf. De Raad en Pages 
hadden echt weer een fantastische 
avond neergezet en iedereen had er 
weer zin in. Chapeau voor de Raad 
en Pages en alle mensen achter de 
schermen die helpen om zoiets 
neer te zetten.

Even terug naar hoe het begon: anderhalf jaar geleden 
kwam René mij vragen of ik Prins bij KZMU wilde worden. 
Enthousiast heb ik ja gezegd. Toen begon de tijd van 
wachten en kon ik aftellen naar de Lancering in 2021. 
Maar helaas, en helemaal terecht, is er in november 2021 
besloten om de lancering niet door te laten gaan. Er is in 
samenspraak met mij, de Raad en Bestuur besloten om 
geen risico’s te nemen en het uit te stellen en dat ik een jaar 
als undercover Prins aan de slag te gaan. Zo heb ik afgelopen 
Carnaval alles meegemaakt met de weet dat ik volgend jaar 
met de Steek op zou staan. Ik heb vorig jaar daardoor ook al 
een fantastische Carnaval gehad. Met als meest memorabel moment 
op maandagavond toen het echt klaar was bij ‘Ons Thuus’ dat ik met 
onze voorzitster naar huis liep en die tegen mij zei, ‘zullen we nog even 
een drankje doen bij De Zon’. Ik stemde in en ging mee. Zo zijn de voor-
zitster en undercover Prins (ook voor de voorzitster) hartelijk onthaald in 
De Zon. Jullie zullen snappen dat ik toen ook erg moest lachen om deze 
situatie. Op de terugweg kwamen wij nog een wandelende partytent op 
de Hoogstraat tegen. Een paar jeugdige carnavalsvierders hadden be-
dacht dat de Strandjutters ook wel Carnaval in ‘de’ tent wilde vieren, en 
zo hadden ze even de tent geleend die bij SVO buiten stond (en de 
volgende dag netjes teruggebracht, zo hoort het).

En wie is die Nije Prins dan? Ik ben Frank Toonen 47 jaar en geboren in 
Wijchen. Sinds 2000 woonachtig op het Schappeveld in Overasselt. Ik 
heb 3 kinderen, Sem van 19 en Tijmen en Lizzie van 16 jaar oud. Ik werk 
bij Aon Nederland in Rotterdam of Nijmegen, dat is een verzekeringsad-

viseur op het gebied van risico’s en 
pensioenen. Mijn hobby’s zijn (verre) 
reizen, golfen, de Poejersuukerband 
en ik speel af en toe een potje biljart 
voor de gezelligheid bij Geen Keu’s!

In mijn speech na de Lancering heb 
ik ook getracht uit te leggen hoe de 
familiarebanden liggen. Dit leek een 
complex verhaal maar valt eigenlijk 
allemaal heel erg mee. Voor 
iedereen die er niet was zal ik dit in 
het kort herhalen:

•  Ex-prins Theo Peters;
opa van mijn kinderen

•  Ex-prins Willem Gerritsen;
opa van mijn kinderen

•  Ex-page Femke Gerritsen;
moeder van mijn kinderen

•  Raadslid Joep Peters;
oom van mijn kinderen 
(en toekomstig Prins)

•  Raadslid Pieter van Dam; 
collega bij Aon 
(en toekomstig Prins)

•  Raadslid Iddo Welles; 
onderdaan bij Aon 
(en toekomstig Prins)

Zoals ik toen zei, ‘Wij wète hoe ut zit en 
ut zit góed!’

Na de fantastische avond in Het 
Verenigingsgebouw zijn we rond 02.00 uur naar het 
Schappeveld gegaan om een eitje te eten. Hier heb ik de 
fantastische hulp gekregen van Victorien, Jolanda en 

Sandra die samen 140 eieren gebakken hebben voor 
alle Krekkers en Krekkerinnen die gezellig mee 
gekomen waren. Het feestje duurde tot in de vroege 

uurtjes. En kwam ik nog voor een grote verrassing te staan. 
Zie mijn naschrift (mét foto) verder op in deze Foekepot.

Nu op naar de Pronkzitting en het Carnaval. Ik heb er enorm veel zin in 
en zal genieten van ieder moment. Alle artiesten die met de Pronkzitting 
op het toneel verschijnen wil ik vooraf al bedanken en heel veel succes 
wensen. Ik kijk er naar uit. Ik heb geleerd dat je herinneringen moet 
sparen en dit gaat een heel mooie, grote herinnering worden.
Daarna door naar het Carnaval waar ik iedereen van harte bij uitnodig. 
Ik zal voorop lopen bij alle activiteiten die we als mooie vereniging 
organiseren en hoop jullie daar ook te zien.

Voor nu rest mij niets meer dan een driewerf alaaf! 
Alaaf, Alaaf, Alaaf

Prins Frank d’n Twedde

Prins Frank d’n Twèdde



Un hallufjaorlijks terugkerende rubriek mît 
neis van, dur en uut de Raod van Elluf

De verduurzaming van onze elektrici-
teitsvoorziening gaat gestaag verder. 
Deze is zelfs in een stroomversnelling 
gekomen nadat Derks besloot het 
gigantische dak van de nieuwe winkel 
he-le-maal vol te leggen met zonne-
panelen. Ik las in een artikel op hun 
Facebook pagina dat de voormalig 
oliebaronnen duurzaamheid en 
verantwoord ondernemen hoog in het 
vaandel hebben. Beter ten halve 
gekeerd, dan ten hele gedwaald, zullen 
we maar zeggen. 

Waar er goede stappen gezet worden in de 
energiecrisis, wil het met de woningcrisis 
nog niet echt vlotten. De ambities zijn 
torenhoog: tot 2030 moeten er 900.000 
woningen worden bijgebouwd. Joep en 
René wrijven in hun handen, maar het wil 

nog niet echt vlotten. We lopen hopeloos 
achter op de planning. De mening in het 
land is dan ook: Hugo de Jonge is een 
pannenkoek. De hand in eigen boezem
steken vinden we moeilijk. 

Neem ons mooie dorp als stralend voor-
beeld. De plannen voor de herontwikkeling 
van Derks worden opgehouden door het 
dorpsplatform, dat vindt dat het niet in 
het dorpse aanzicht past. De plannen 
Kruisbergsestraat - Zilverbergweg komen 
niet van de grond omdat de gemeente 
niet op korte termijn kan voorzien in 
compensatiegrond voor de dassen. 
Iets regelen op ‘korte termijn’ staat daar 
sowieso niet op de lijst van mogelijkheden. 
En ook bij het jongste initiatief lijkt er een 
kink in de kabel te komen: het terrein van 
Vink mag niet ontwikkeld worden, omdat 

de molen dan niet meer kan draaien. 
Als we met z’n allen dit soort bezwaren 
blijven oproepen en zo woningbouw 
blijven traineren, kunnen we alles lekker 
op Hugo af blijven schuiven, maar moeten 
we vooral naar onszelf kijken. Óf stoppen 
met zeuren, óf accepteren dat jongeren 
geen woning krijgen. Ik ga voor dat eerste. 
En u?

De Fietsenmaker

Zo draait de molen...

De Raad van Elf is dit jaar met twaalf. 
Oud-Prins Robert heeft iets met ‘blijven 
hangen’. Als Prins, op feestjes en nu dus 
in de Raad. Na 1 jaar afscheid nemen 
valt al zwaar, laat staan als je 2 en ook 3 
jaar in deze groep hebt ‘mogen’ bivak-
keren. Dan kun je het iemand niet 
aandoen om weer in die ellenlange rij te 
gaan staan voor een Pronkzitting of 
Lancering.

Het was weer fl ink opstarten voor de Raad 
van Elf. Eindelijk weer die week die bij 
ons allen in agenda’s met rood aangekruist 
staat: de week voor de Lancering. En het 
was weer als vanouds. Op maandag ‘is pas 
zaterdag de Lancering’, op dinsdag 
‘moeten we het misschien toch helemaal 
anders doen’, op woensdag ‘wordt het pas 
echt goed als we de tekst kennen’ op 
donderdag ‘lijkt het misschien allemaal 
wel goed te komen’ en op vrijdag ‘ja, nu 
kunnen we er toch niks meer aan doen’. Ik 
durf nu al te zeggen dat ik bovenstaande 

zin volgend jaar ook in de Raad van State 
kan zetten.Is er dan niks nieuws te melden? 
Jawel! De Raad van Elf gaat dit jaar niet 
meer naar de Kerk. Om dat maar voor eens 
en altijd goed uit te leggen gebruik ik graag 
een quote van Herman Finkers:
‘God hoort liever een welgemeende vloek 
dan een ongemeend gebed.’
Nu de mis al een aantal jaar niet meer het 
carnavaleske karakter heeft, maakt dat 
onze aanwezigheid misplaatst en onnodig.

Nog meer nieuws? Jazeker! Johnny Jacobs 
heeft een nieuwe klussenbus.

Nu moet het dan toch wel op zijn met de 
nieuwtjes? Of….? Nee hoor! Nog een 
nieuwtje: Als deze Foekepot op de mat valt 
beginnen Rick en Merel met overhuizen! 
Ze verwachten dat als de volgende 
Foekepot op de mat valt, ze het hele huis 
ingericht hebben…
Laten we dan eindigen met het aller-
mooiste nieuwtje uit de Raad: Thomas en 

Evelien verwachten in juni een kleine 
Krekker (toch?!). Dus bij deze alvast de 
vraag aan Frans en Marian of Jos en 
Wilma: 15, 16 en 17 september is het 
Raadsweekend, kunnen jullie oppassen?

De Raad van Elf



Twee jaar geleden ontstond het idee. ‘Moeten we niet eens met 
een club naar Oostenrijk voor een paar dagen op de ski?’ 
En zo ontstond de nu-al-legendarische, en al twee jaar oude 
traditie om te gaan wintersporten. Een elftal vol is mee 
geweest, sommigen één keer, sommigen op beide edities. In een 
paar dagen tekenen zich al snel wat karikaturen af. Die willen 
we jullie niet onthouden. Aan u voorgesteld, die Männer von 
Schiverein Überasselt, Ein Richtiger Mannschaft: 

Thomas ‘Der Partymacher’ Peeters Weem
Der Partymacher staat altijd aan. Zingt hij ‘Jouw blik’? Dan heeft 
hij het niet over je ogen, maar over de halve liter Krombacher in 
je hand. Morgens, mittags, abends, er müss saufen…

Roel ‘Der Ausputzer’ van Eeuwijk
Hij heeft al jong geleerd om vooruit te verdedigen, dat doet Der 
Ausputzer ook op de piste. Door diep door te dekken en af en toe 
een ‘slimme overtreding’ te maken, zorgt hij ervoor dat de pistes 
volledig ‘Duitser-vrij’ zijn. Daardoor kunnen we volgens de 
Hollandse school aanvallend naar beneden. 

Rick ‘Der Optimist’ van Lin
Initiatiefrijk, opgewekt, de positieve noot in de groep. Dát is Der 
Optimist. Zijn motto? Een Paulanertje in de morgen voor een dag 
zonder zorgen. Vol overtuiging slaat hij de Jägerbombs achterover 
tot diep in de nacht. Dát is levenslust! 

Robert ‘Der Jäger’ van Langen 
Ongenaakbaar en soepel op de piste, daarbuiten heeft Der Jäger 
aardig wat wilde dieren moeten schieten. Vliegende herten, 
bijtgrage krokodillen, ze hadden het allemaal op hem gemunt. 
Op een zere wijsvinger na is Der Jäger schadevrij doorgekomen. 

Krijn ‘Die Maschine’ van Haren
Met zijn knie ingepakt in een constructie waar de Terminator 
jaloers op zou zijn, vloog hij als een Schwarzenegger de pistes af. 
Twijfel en onzekerheid bij de eerste afdaling, houdt die knie het? 
Heb ik nog een toekomst op de piste? Eenmaal beneden kon hij 
vol vertrouwen roepen: I’m Back! 

Pieter ‘Die Spaghetti-Beine’ van Dam 
Buiten de piste soms stug bij een Paulanertje op het vroege uur, 
maar op de piste zo fl exibel als een sliert bolognese! Verse sneeuw, 
slechte sneeuw, geen sneeuw, hij glibbert overal doorheen. Als 
jonge vader probeert hij deze wintersport te gebruiken om ‘bij te 
komen’. Dat lukt slecht.

Michiel ‘Der Pinchhitter’ Peeters Weem
Zoek je last-minute een betrouwbare invaller voor je skiploeg? 
Der Pinchhitter helpt je uit de brand. Alsof hij al jaren meedraait 
in dit ingespeelde team, maakt hij zich in 4 dagen onmisbaar. 
Volgend jaar een basisplaats!

Bram ‘Der Schwan’ Stevens
Gooi de schnaps er in en zijn voorliefde voor ballet komt er uit. 
Zwijmelend zweeft Der Schwan door het appartement, trippelend 
op zijn petite teentjes. Helaas kon hij dit jaar niet mee, ‘but it’s all 
coming back to us’ volgend jaar.

Steven ‘Der Kapitän’ van Dam 
Bewaker van de pot en de goede orde. Wir schäffen das, daar staat 
Der Kapitän voor. Terwijl de rest nog nageniet van de meest 
recente editie, heeft hij zijn vizier al op volgend jaar: Gerlos 2024! 

Roy ‘Toelie der Pistenbully’ Peters 
‘Ein Großes bier, und ein Goulashsuppe mit tabasco bitte’. Je 
hoort het hem nog zeggen, hij bleef er bijna in… Vorig jaar heeft 
Toelie der Pistenbully meer van zijn bed gezien dan van de piste, 
maar dit jaar was hij terug en sterker dan ooit. Terwijl de hele 
ploeg al beneden aan de kleintjes zat, ging deze grote jongen nog 
naar boven. 

Ronald ’Der Opa’ van Langen 
Tja… eentje moet de oudste zijn. Gewapend met een telefoon 
met extra groot lettertype en een goede leesbril om die letters te 
kunnen zien, reisde Der Opa vorig jaar mee naar Oostenrijk. 
De eerste avond ál het kruit verschoten, voor twee jaar… hopelijk 
keert hij volgend jaar terug in deze Mannschaft.

Schiverein Überasselt – Ein richtiger Mannschaft



Kerst met familie aan een lange tafel, en je 
hebt het zo eens ergens over... 

‘Emancipatie.’

Het duurde niet heel lang voordat ik mezelf, licht 
beneveld, in deze discussie hoorde zeggen; ‘Ik kan 
eigenlijk alles wel.’ Zowel een grote valkuil in mijn 
bestaan als een grote denkfout, maar dat allemaal ter 
zijde. Als vrouw kun je eigenlijk alles, daar waren mijn zus 
en ik het helemaal over eens tot dat iemand over tafel 
riep; ‘Nee, Prins worden bij Krek, dat kan niet’ en er 
daarna nog fijntjes aan toegevoegd ‘en Paus, dat is ook 
geen vrouwenrol!’ 
‘Nou....’ We hebben ook familieleden die een keurig 
katholieke opvoeding hebben genoten... ‘Er is ooit een 
vrouwelijke Paus geweest!’
 ‘Wát?!’

Googelen! 

Pausin Johanna leefde in de negende eeuw en werd 
ontmaskerd toen ze afstijgend van haar paard een kind 

baarde. ‘Oké, nee dan dit, moet je horen wat ik hier 
lees...’; De legende wil dat er na dit schandaal een ritueel 
werd ingevoerd om vast te stellen of de gekozen Paus 
daadwerkelijk een man was. Deze persoon neemt plaats 
op een stoel met een gat in de zitting zodat een 
kardinaal dat kan verifiëren. Deze persoon spreekt 
daarna uit ‘Duos habet et bene pendentes (er zijn er 
twee en ze hangen er goed)’ om vervolgens witte rook 
uit de schoorsteen te laten verschijnen en het volk te 
kunnen mededelen: ‘Habemus Papam (we hebben een 
paus)’.
Een Prins kiezen bij Krek, overleggen, discussiëren, is er 
een lijstje? Moet het unaniem, anoniem, is er sprake van 
vetorecht? Kringelt er rook uit de schoorsteen als de 
prins gekozen is en wie verifieert... 

We discussiëren aan de tafel nog lekker even door: ...het 
moet geen vrouw zijn maar als Prins bij Krek moet je wel 
‘ballen’ hebben, daar zijn we het over eens! 
‘Zeg schat, zet jij de bruine zakken even aan de straat...’ 
Emancipatie kent zo z’n grenzen...

Ploem

Habemus Princeps



De 
Columnist

Beste Krekkers en Krekkerinnen,

Weet u eigenlijk hoe zo’n Foekepot 
van de grond komt? Een maandje of 
wat (meestal één…) voor de deadline 
krijgen de schrijvers een seintje: ‘Hij 
komt er weer aan!’. Dan komt de 
Foekepotcommissie bijeen om er eens 
goed over te zuipen, en wat onderwer-
pen op een rij te zetten. De deadline 
om vervolgens je stuk in te leveren is 
3 weken voor de Pronkzitting. Dan 
heeft duo Steef&Steef 1 week de tijd 
om kopij te redigeren (niet te censure-
ren!) en de Foekepot op te maken. 
Twee weken voor de zitting gaat de 
boel naar de drukker, en 1 week later 
ligt de Foekepot bij u op de keuken-
tafel. En weet je wat dan leuk is? Soms 
vindt er een evenement plaats tússen 
de deadline voor de tekst en het landen 
in de brievenbus in. Dan kun je er alles 
van maken…
Krek Zo Smèkt Ut, wát was dat een 
doorslaand succes. Vrijdag 20 januari 
verzamelen ruim 100 Krekkers 
en andere dorstigen zich bij het 
Verenigingsgebouw voor een avondje 
alles-door-elkaar-zuipen-met-goed-
excuus. Vol goede moed slaan we de 
eerste rum achterover met een tripeltje 
Karmeliet ‘on the side’. Gulzig 
grijpen we de kaasplanken vast als 
deze dansend hun ronde door de 
Ontmoeting maken. We drinken, 
lachen en feesten alsof het leven te 
kort is. Hennie voelt zich weer 
helemaal thuis en maakt tegen het eind 
van de avond de grootste schaal 
Hennie Speciaal klaar die we ooit 
hebben gezien. Alsof er niet genoeg te 
vreten was. Pas om 4 uur sluit Remco 
de tap. Met een strakke pens van de 
camambert, de bitterballen en de rum-
cola’s, waggelt het volk huiswaarts. 
Iddo valt bij Niels Ariëns tegen de 
voordeur in slaap met een afgebroken 
sleutel in het gat. Kasper en Judith 
kraken op de terugweg naar huis de 
hut van Schiks en wanen zich voor één 
nacht miljonair. Stefan leert dochter 
Iris hoe je met één soepele beweging 
een paaltje op de kop draait. Trots 
pinkt Robbie een traantje weg. Alex 
wordt in onderkoelde toestand uit de 
struiken gevist door Willy en 
Hermien. Die liepen natuurlijk vlak 
achter Robert en Ruth als laatsten naar 
huis...

De Columnist

Ik ben een hobbyboer. We wonen 
in een namaak-boerderĳ , hebben 
2 pony’s, 2 honden 2 legkippen 
en 2 knuffelkippen. We hadden 
5 legkippen maar de havik heeft er 
3 opgegeten. Hobby boeren hebben 
dieren voor de hobby, niet om ervan 
te leven. 
In mĳ n tuin gaat het ook zo. We 
hebben mollen en die mogen hun 
gang gaan zolang ze mĳ n gazon met 
rust laten. Mĳ n gazon mollen wordt 
met klem afgeraden. Dan word je 
gevangen. Ratten vang ik ook, met 
een vangkooi, zodat ik ze elders 
weer los kan laten. Tenminste ik 
probeer het. Tot nu heb ik 5 muizen 
en een knuffelkip gevangen, dus hier 
moet nog aan worden gewerkt. En 
gif gebruiken we niet. Nooit! 
Onkruid ga ik te lĳ f met stoom, 
gasbrander of azĳ n. Of gewoon met 
de krabber. We zorgen goed voor 
onze dieren. De pony’s krĳ gen afge-
meten voer van bietenpulp, merrie-
brok, gewone brok, slobber en 
muesli zonder haver. Ze hebben 
binnen-, buiten-, zweet- en nog veel 
meer dekens. De dierenarts komt 
ook regelmatig even kĳ ken, evenals 
de tandarts, de hoefsmid en de 
osteopaat. Ook onze honden komen 
niets te kort. Ze worden 3 keer 
per dag uitgelaten en slapen op een 
matras in de keuken. De kippen 
hebben een automatisch sluitend 
nachthok en krĳ gen voer als ze 
ergens op gaan staan zodat de rat er 
niet bĳ  kan. Om de havik buiten te 
houden hebben we een beeld van 
een oehoe erbĳ  gezet totdat de 
buitenren ook aan de bovenkant 
dicht is gemaakt. Dat is een klusje 
voor in het voorjaar. Hobby boeren 
maken dingen graag bĳ  mooi weer.

Soms snap ik de echte boeren wel 
want onze aanpak is af en toe 
frustrerend en niet goedkoop. Als ik 
een echte boer was zou ik het 
misschien ook anders doen. 
Omdat ik mĳ n brood ermee moest 
verdienen of omdat ik niet beter 
zou weten. Mĳ n honden zouden een 

buitenhok hebben want dan waken 
ze nog beter. Dat blaffen, daar wen 
je wel aan en je hoeft ze niet uit te 
laten. De pony’s deed ik weg of ik 
zou een ponymeisje zoeken om 
ervoor te zorgen. Ik zou boerderĳ -
katten hebben tegen de muizen en 
ik zou me geen zorgen maken over 
de bĳ vangst. Ik zou al het wild dat 
vrĳ  in de natuur rondloopt ongedier-
te noemen omdat ze mĳ n boerderĳ -
dieren belagen. De das, de bunzing, 
de wolf, de havik en vooral ratten 
waren mĳ n vĳ anden. Ik zou een buks 
hebben en vast ook nog een geheim 
vaatje met gif dat niet meer te koop 
is. Want dat werkte vroeger ook het 
beste. 

Maar ik ben een hobbyboer. Mĳ n 
overtuiging is, dat de tĳ d van 
boeren en grootschalige veeteelt 
of landbouw voorbĳ  is. We moeten 
anders naar onze natuur gaan kĳ ken. 
We moeten de schoonheid ervan 
zien en beseffen dat wĳ  de 
indringers zĳ n. Dat wĳ  de wetten 
van de natuur niet moeten overrulen 
maar omarmen. Want alleen dan 
zullen we het redden. Ik snap die ha
vik wel, net als de bunzing, de das 
en de wolf. Zĳ  zĳ n op jacht en wĳ  
bieden ons vee op een presenteer-
blaadje aan. Zĳ  handelen vanuit hun 
instinct, dat kun je ze niet kwalĳ k 
nemen. De wolf hebben we nog niet 
gezien in Overasselt, behalve die bĳ  
het Vosje in Heumen. Maar lang zal 
het niet duren voordat de eerste 
schapen en misschien ook pony’s in 
ons dorp eraan moeten geloven. Dat 
zou zuur zĳ n voor de schapen, voor 
de boer en zeker ook voor de wolf. 
Want het gaat hem niet populairder 
maken en dat is jammer. 

Ik ga morgen 3 nieuwe kippen 
kopen. Als deze 2023 overleven 
komt de prĳ s per ei op ongeveer 
€1,75. Ik ben een hobbyboer dus het 
is niet erg. Een hobby mag geld 
kosten tenslotte.

Benson

Hobbyboer

Hobby Hobby

KREK ZO HÈT UT GESMÈKT…



de Vurzitster schrieft...Alaaf!

Tja Krekkers en Krekkerinnen,

Zoals ik eerder al schreef kwam ik in de vroege  
uurtjes nog voor een grote verrassing te staan. 
Want het was echt heel vroeg in de ochtend, net 
toen ik dacht; het is bijna voorbij, ik ga maar eens 
m’n tanden poetsen...

...vond ik drie Raadsleden in MIJN badkuip. 
Heerlijk genietend van een biertje en een baco.
Was het zo’n avond? Ja het was zo’n avond!

Mensen, als dit de voorbode is van wat gaat komen 
dan gaan we gaan er een geweldig vrolijk jaar van 
maken!

Prins Frank d’n Twèdde

Beste Krekkers en Krekkerinnen,

Hebben jullie dat nou ook? Dat vroeger zo ver weg klinkt?  
En dat als je vroeger hoorde dat de tijd zó voorbij vliegt, dat je  
dan dacht: ja, ja, dat zal wel. En dat je nu steeds vaker denkt dat 
vroeger nog maar pas geleden is? Dat je op vrijdag denkt: hebben 
we de woensdag of donderdag overgeslagen? Of is oktober al 
weer voorbij? 

Ik heb dat… en ik heb wel eens gehoord dat het gebeurt als je  
veel herinneringen maakt. Dus als je het druk heb met veel  
verschillende dingen, en dan het liefst leuke dingen. Zo knipperde 
ik laatst dus even met mijn ogen, en toen zaten we al weer bijna 
naar de Pronkzitting van Prins Frank d’n Twèdde te kijken. Die 
lieve man met zijn confetti-kanon, die ook wel Frankie-regel  
genoemd wordt. Je weet wel, die man die altijd voor anderen 
zorgt. En voor kaartjes. Voor iets lekkers. Voor vervoer. Voor de 
pot. En voor confetti dus.

Het lijkt daarom ook nog maar pas geleden dat Prins Robert de 1e, 
2e en 3e, eindelijk zijn Steek af mocht zetten. Helaas voor hem 
zonder optocht, zonder wagen en zonder paarden. Dat laatste zat 
hem toch nog niet lekker, dus heeft ie zich maar laten bekeren tot 
Raadslid. Merel heeft na 21 jaar afscheid genomen van de Raad 
van Elf als Page en is nu gezellig bij ons aan geschoven in het 
Bestuur om Marlieke te vervangen. Wil je deze avond nog eens 
beleven? Lees dan het mooie verslag op de site van KZMU.

Na 2 gekke, halve, alternatieve carnavalsjaren, vieren we eindelijk 
weer gewoon écht carnaval. Tenminste daar gaan we voor nu even 
van uit want je weet tenslotte maar nooit. Maar voor nu doen we 

“gewoon” dan doen we al gek genoeg. Of toch niet? We gaan  
namelijk wel het een en ander hélemaal anders doen. Ben je al 
benieuwd? Neem dan een kijkje op het carnavalsprogramma op de 
achterkant. Of kom “gewoon” mee Carnaval vieren! We zijn er 
vanaf vrijdag 17 februari tot en met dinsdag 21 februari. Met een 
afsluitende haring op 22 februari. 

Maar eerst kijken we naar de Pronkzitting. Dry januari is dan 
voorbij dus we kunnen gezellig aan de borrel. 
Op zaterdag 4 februari gaat het Verenigingsgebouw open om 
19:00 uur, de zaal opent om 19:30 uur en het programma  
begint om 20:00 uur. Net als bij de Lancering mogen onze  
leden van 70 jaar en ouder, 10 minuten eerder de zaal in. Vol  
verwachting klopt mijn hart. Wat zal “The Voice van Marna” laten 
horen? Wat gaan we te weten komen over Frank wat alleen zijn 
vrienden en familie weten? Zijn er groepen die na 3 jaar schrijven 
een stuk hebben gemaakt wat Joop van den Ende wel zou willen 
kopen? Maar hou in ieder geval je glas in de gaten want er zal vast 
veel confetti zijn…

Op zondag draaien we het hele programma nog een keer en  
iedereen is dan welkom! Of je nu voor de eerste komt of dat je 
zaterdag ook al geweest bent; je bent van harte welkom. Op  
zondag 5 februari gaat de zaal van het Verenigingsgebouw open 
om 13:00 uur en het programma begint om 13:30 uur.
We hopen jullie allemaal weer te zien tijdens dit geweldige  
Krek-weekend. Tot dan!

Namens Het Bestuur,

Jullie Vurzitster Sandra Artz-Van Lin

Naschrift van 
Prins Frank d’n Twèdde
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Zaterdag 18 februari

Frankies Festijn 
Krek’s traditionele speciale middag!

van 14:00 tot 16:30 uur

Frankies Ferry 
vanaf 20:30 uur

All aboard!  Laat je meevoeren door 
Serious Boaters, zwijmel weg op 

Frankies Ferry, een heerlijke bootreis! 
Serious Boaters, DJ Daan, Surprise act

Maandag 20 februari

Frankies Festival 
vanaf 14:00 uur

Biertje, tentje, foodtruck, 
bandje en… Rave van Fortuin! 

Beleef het ultieme 
festivalgevoel bij Krek  

Fragment & DJ Daan

Woensdag 22 februari

Frankies Fish 
vanaf 13:00 uur
Haring happen! 
En vis moet 
zwemmen…

Vrijdag 17 februari

Frankies Fair
vanaf 20:00 uur

Ouwerwets verkleed bal voor jong 
en oud; kletsen, borrelen en feesten! 

Haal & thuisbrengservice voor het 
ex-Prinsenkabinet tussen 20-23 uur! 

Speciale Fancy Fair; o.a. Prominenten-
fietsen en het enige echte Namenspel!

DJ Daan & DJ Krakkie &
Dweilorkest de Neutekrakers

Zondag 19 februari
Optocht kijken bij Krek

vanaf 13:30 uur met DJ Daan!

Frankies Fiësta
Kidsnight > kids van de basisschool

van 19:00 uur tot 21:30 uur

Teennight > teens 
van de middelbare school

van 20:00 uur tot 23:00 uur
DJ Daan

Dinsdag 21 februari

Frankies Fuifje
van 14:00 tot 17:00 uur
Kindermiddag in Kreks 
Jungle! Trek je mooiste 
dierenpak aan en kom de 
leukste spelletjes doen!

DJ Daan


